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 Goeiemiddag en hartelijk welkom allemaal, 

  

Vooreerst wil ik beginnen met enkele bedankingen. Ten eerste aan alle aanwezigen. Voor vele  collega’s 

is hun agenda een goed gevulde verzameling van geminuteerde tijdsloten. Met een drukke privépraktijk 

thuis kom ikzelf bijvoorbeeld voor sociale activiteiten nog amper uit mijn kot. Ik waardeer dan ook zeer 

dat jullie zich vandaag deze moeite getroosten. Ten tweede bedank ik mijn bovenste beste echtgenote 

Katrien. Ze is niet alleen hoofdarts van een psychiatrisch ziekenhuis en van een psychiatrische afdeling 

van een algemeen ziekenhuis. Ze was en is daarnaast een fantastische mama voor de kinderen. Wanneer 

ik weer eens afwezig want diep in gedachten verzonken met mijn ogen knipper -volgens haar sneller 

dan een kolibrie met de vleugels slaat- of wanneer ik naar aanleiding van deze of gene logistieke 

moeilijkheid soms vertwijfeld het hoofd laat hangen, schiet zij ondertussen daadkrachtig in actie. Haar 

vader noemde Katarina de Kleine naar de toenmalige Italiaans Franse zangeres uit de jaren 60 dan ook 

Catharina Polyvalente. Kort gezegd ben ik goed in problematiseren en is zij excellent in het oplossen 

van problemen. We zijn er nog niet helemaal uit of dit al dan niet een perfecte match is. 

Ten derde wil ik natuurlijk Arnon Grunberg bedanken omdat hij inging op mijn uitnodiging voor deze 

feestelijke boekvoorstelling. Hij heeft grote moeite gedaan om hier van New York vanuit de lucht en 

vanop op het spoor te geraken. Eergisteren was zijn vlucht gecanceled en gisteravond was er vertraging. 

Pas vanochtend kreeg ik bericht dat hij pas om 1500 in Gent zou zijn. Hij had het over het soms grote 

contrast tussen almacht en overmacht. Zelf refereerde ik naar waarschijnlijk de belangrijkste en meest 

onderschatte kracht in ons aller leven: heirkracht. Om dat uur zal ik met hem via whatsapp het gesprek 

vieren. In het verleden gaf hij al een lezing voor de B NL Stichting Psychoanalyse en Cultuur. Hij schreef 

het voorwoord voor twee van mijn boeken: Psychologie van de kunst. Een abecedarium en Onderzocht 

en ondervonden. Over de wetten van de passies. In twee van zijn romans figureert bovendien collega 

psychiater Otto Kadoke als hoofdpersonage. Grunbergs belangstelling is zoals bekend uiterst breed en 

ze geldt dus zeker ook voor psychiatrie en psychoanalyse. Voor mij is hij de Nederlandstalige koning 

van de literaire black comedy want zijn tragikomische benadering van de menselijke conditie zorgt op 

tijd en stond zowel voor een lach als een traan. Hij pendelt tussen het grootse en het groteske, tussen 

geestigheid en naargeestigheid. Hij is zowel literaire portrettist als cartoonist want Zoals Buster Keaton 

neemt hij humor ernstig en is hij zo prodigieus in zijn vondsten als Kamagurka. Ik citeer in dit verband 

graag Horace Walpole: The world is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think. 



Ongetwijfeld kan ook Grunberg zich terugvinden in een citaat van Nietzsche dat ik als een van de 

motto’s koos. Scherp en mild, grof en fijn, vertrouwd en vreemd. Dat alles ben ik, wil ik zijn.  

 

In haar monografie over Grunberg heeft Yra Van Dijk het over een Afgrond zonder Vangnet. Hij haalt 

de menselijke conditie uit haar hengsels en stelt de lezer aan haar gronde loosheid bloot.Zelf begeef ik 

mij in mijn klinisch werk vaak nabij deze afgrond waarbij ik daarentegen juist wèl als vangnet tracht te 

fungeren. Dit vooral onder het motto van de Londense Underground: Mind the gap. In het Nederlands 

vertaald gaat het er daarbij niet om het gat of de kloof te vullen maar ze te dichten. Soms vergt dit naast 

deconstructie ook enige voeding en voegwerk. 

  

Het zal wel op één van die typische Blauwe Maandagen geweest zijn dat ik plan heb opgevat met de 

reeks Psychoanalytisch Actueel te starten. Uitgever Huug Van Gompel zaliger ondersteunde mij meteen 

bij deze idee en ik prijs me gelukkig dat zijn vennoot Stephan Svacina mij tot op heden nagenoeg 

onvoorwaardelijk verder mijn gang laat gaan met deze voor de Nederlandstalige cultuur unieke reeks. 

Tot na de tweede wereldoorlog was de psychoanalyse het toonaangevende model van de psychiatrie. 

Met haar universeel zuur doordesemde ze de geesteswetenschappen zoals dit momenteel vooral met de 

neurobiologie en de evolutiebiologie het geval is. Gaandeweg is ze van hoofdpersonage één van de 

Figuranten binnen de GGZ geworden. Ze werd als het ware een phantom of the opera. Reeds van mijn 

adolescentie door haar gefascineerd bezorgde dit wegdeemsteren mij eerlijk gezegd heel wat 

Fantoompijn. Niet dat ik jullie met mijn persoonlijk leed zal vervelen. Noch met De Geschiedenis van 

mijn Kaalheid, noch met de lamentabele staat waarin ik naar België terugkeerde na een zesdaagse in 

Gstaad. Historisch wens ik alleen te verwijzen naar de vermaatschappelijking van de zorg die in ons 

taalgebied heeft plaatsgevonden. Grote psychiatrische instellingen werden daarbij afgebouwd met als 

gevolg dat een vaak achtarmige moederomgeving teloorging zodat Asielzoekers nu in ambulante 

netwerken van het kastje naar de muur worden gestuurd. Er is bijna een nieuwe Joodse Messias nodig 

om ze uit deze woestijn en terug naar een beloofde land te leiden. In 2005 richtte ik de reeks op. 

Ongeveer 200 contribuanten uit binnen en buitenland droegen er -waarvoor vielen dank- toe bij en ze is 

inmiddels aan haar 41ste boek toe met twee volgende nummers concreet in de pijplijn. Mijn eerste 

beschrijving van een psychodynamische psychiatrie publiceerde ik in het jaar waarin Grunbergs 

meermaals bekroonde roman Tirza verscheen. De laatste is inmiddels in 22 talen vertaald. Ik betwijfel 

of iemand mijn eerste boek met Huid en Haar heeft verslonden want alleen van Onze Oom uit Latijns 

Amerika kreeg ik positieve respons. Ik beschouw hem dan ook als Een Man zonder Ziekte. De laatste 

decennia komt het tussen psychiatrie en psychoanalyse opnieuw tot Een Bestand. Dit is vooral te danken 

aan de theorieën van Peter Fonagy rond gehechtheid en mentaliseren en van Mark Solms met betrekking 

tot de neuropsychoanalyse. Met een knipoog naar Suetonius over de keizers van Rome zal ik ze 

dichterlijk vergelijken met Julius Caesar en met Augustus. Niet in het minst omdat de laatste 

Moedervlekken had op zijn borst die qua vorm en aantal exact overeen stemden met die van de Grote 



Beer. Ze zijn naar mijn gevoel allebei Goede Mannen omdat ze naar het voorbeeld van vadertje Freud 

natuur- en geesteswetenschap proberen te integreren. Zo weten ze de door biologische praktijken Bezette 

Gebieden van de psychiatrie van nodeloos reductionisme te bevrijden. Zonder hen was de psychoanalyse 

wellicht tot uitsterven gedoemd. En dan speelt het weinig rol of het de dood is in het Lala land of blabla 

land van Latem dan wel de Dood in Taormina. 

  

Ik was eerst van plan een kort essay uit mijn boek voor te lezen, maar zal mij beperken tot het  gedicht 

dat ik als voorspel schreef. Het luidt als volgt. 

  

  

Hip Hop Hoera! 

 

 

Als een Gouden Sigi kwam je uit de mond van je mama 

Maar je had Hannibals ballen. Hoe word je anders 

Veerman op zowel Lethe als Styx of hoe beland je aan 

De overkant als een kruising tussen Columbus en 

Conquistador? 

 

Je bedreef een geografie van de geest. Het wemelt er van de 

Heksen die seksen met een bezem tussen hun benen: 

Erogene regionen van hysterie en hypnose, van zwarte 

Magie en roze psychose. 

 

Sindsdien tieren dromen welig aan onze 

Slapen en zijn we verrast hoe pervers we ontwaken. Als 

We ons tenminste niet laten vangen door een spiegel 

Van water. 

 

Later worden we naast liefhebber ook hater. We berijden 

Het ros van eros maar stevenen tegelijk af op de 

Afgrond onder thanatos’ mos. 

 

Het Ik en nog iets daarboven weren zich duivels in 

Wijwater. Ze knutselen aan kosmos tegen de chaos 

Van ons Es. 

  



En jij maar hiphop dansen. Raar of naar, 

Maar je amuseert je blijkbaar 

Rot met de schaduwen in onze grot. 

  

Zo dadelijk zal ik met Arnon Grunberg in gesprek gaan. Ik houd van de format van een tweegesprek. 

Het vergt geen voorbereiding en de gedachtegang verloopt spontaan en niet te veel up tempo. Grunberg 

staat alleszins garant voor vinnigheid en ironie, voor onvoorspelbaarheid en subversie. In mijn proloog 

tot Psychoanalytische Hiphop vroeg ik de lezer de veiligheidsgordels aan te gespen voor een mission 

impossible. Grunberg mag dan met zijn laatste roman Zevenpoot een pootje missen (of er met zijn 

zoontje juist één hebben bijgewonnen). Ondertussen hoop ikzelf potig genoeg te zijn om ongeschonden 

met zijn tegelijk ludieke en lucide judokunst te worden gevloerd. 

  

  

Mark Kinet 

Zebrastraat, Gent, 4 oktober 2025 

 

 


