
Hiphop Hoera! 

 

 

Als een Gouden Sigi kwam je uit de mond van je mama 

Maar je had Hannibal’s ballen. Hoe word je anders 

Veerman op zowel Lethe als Styx of hoe beland je aan 

De overkant als een kruising tussen Columbus en  

Conquistador? 

 

Je bedreef een geografie van de geest. Het wemelt er van de 

Heksen die seksen met een bezem tussen hun benen: 

Erogene regionen van hysterie en hypnose, van zwarte 

Magie en roze psychose. 

 

Sindsdien tieren dromen welig aan onze 

Slapen en zijn we verrast hoe pervers we ontwaken. Als 

We ons tenminste niet laten vangen door een spiegel 

Van water. 

 

Later worden we naast liefhebber ook hater. We berijden 

Het ros van eros maar stevenen tegelijk af op de 

Afgrond onder thanatos’ mos. 

 

Het Ik en nog iets daarboven weren zich duivels in 

Wijwater. Ze knutselen aan kosmos tegen de chaos 

Van ons Es. 

 

En jij maar hiphop dansen. Raar of naar,  

Maar je amuseert je blijkbaar  

Rot met de schaduwen in onze grot. 
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