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Rondeel 
 
 

’s Morgens noem ik de nacht een gesloten schelp 
En de dag de trage golfslag van een rivier die ik ken. 

 
Dan betast ik de dingen. Voorzichtig beweeg ik mij 

Tussen het bed en de kast, zet ik een eerste stap. 
 

Het is als een bal aan het rollen gebracht: 
Zonder uitwendige kracht komt deze daad 

 
Voor de rest van de dag niet tot stilstand. 
Het stopt nooit. Aan de hand van de tijd 

 
Kies ik uit ontelbare mogelijkheden 

Deze werkelijkheid: 
 

’s Morgens noem ik de nacht een gesloten schelp 
En de dag de trage golfslag van een rivier die ik ken. 
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